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Wij feliciteren CV de Keavers met 
6 x 11 en wensen hun en alle 

medevierders een fantastisch mooi feest!!! 
 

De redactie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             



1 
 

 

’t KRENTJE, Smakt-Holthees 
Vrijdag 28 november 2025 Jaargang 55, no. 17 

 

t Krèntje wordt uitgegeven door Stichting ’t Krèntje Smakt-Holthees. 

 
Redactie:  
J. Jansen-Gooren, Loobeekweg 1, tel. 63 67 73 
H. v.d. Heuvel   St. Jozeflaan 34a Smakt, tel. 06-57392277 
De Dorpsraad online: www.smakt-holthees.nl   

E-mail Redactie ’t Krèntje: krentje@smakt-holthees.nl 
 
Volgende uiterste inlevertijd: zondag 14 december 12.00 uur  

Volgende uitgaven: vrijdag 19 december, vrijdag 9 januari. 
Bij bezorgklachten: Henk van den Heuvel tel: 06-57392277 
                            of Jeanne Jansen tel: 636773 

 
Agenda 
28 nov.     CV de Kaevers Grootste bonte avond 

29 nov.   CV de Keavers Jeugdmiddag en feestavond 
30 nov.   CV de Keavers Jubileumreceptie    
    en denderende feestavond 

15 dec.   Dorpsraadvergadering 
17 dec.   VVHS Eindjaarsafsluiting 
18 dec.    SHS Kerstviering 

21 dec.   Mariakapel Muziekgroep Louter 
1 jan.    VV Nieuwjaarsreceptie 
3 jan.    CV de Keavers Flessenactie Jeugd 

3 jan.  CV de Keavers Prinsenbal, uitkomen BBPaar 
 en Huldiging Jubilarissen  

10 jan.    Opening MFC De Halt 
11 jan.     CV de Keavers Jeugdbal 

 
Rectificatie per abuis is in de vorige uitgave MFC de Halt geplaatst bij de datum 
van 3 januari cv de Keavers uitkomen Prins BBPaar enz. daar het nog niet 
vaststaat of het MFC dan ook daadwerkelijk operationeel en gebruiksklaar is. Cv 
de Keavers neemt hier volgende maand een beslissing over PGH of MFC 

Henk van den Heuvel 

http://www.dorpenvenray.nl/
mailto:krentje@smakt-holthees.nl
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Verhuisbericht 
 
Wij verhuizen na 41 jaar in Holthees te hebben gewoond naar  
Kloosterhof 74, 5801 DL in Venray. 

 
We willen iedereen bedanken en speciaal onze naaste buren. Het was 
voor ons heel prettig wonen in Holthees. 
 

Er komt nu per 7 december in ons huis een jong gezin wonen en we 
wensen dat ze er net zo gelukkig worden als wij zijn geweest. 
 

Mieke en Bert Konings 

 
 

Afleveren oud papier 
 

Zaterdag 29 november kunt u het oud papier weer wegbrengen 
We beginnen om 9.00 uur. U kunt terecht tot 12.00 uur. 
 

In verband met vernieuwing van het meester Theo plein, zijn we 

helaas genoodzaakt om de papier container de rest van het jaar 
bij sportpark de Halt neer te zetten.                              
 

 

Hartelijk dank! 
 

Met vriendelijke groet 
 

Het Bestuur 

 
 

Eenmalige wijziging brengen oud papier! 
 

I.v.m. het jubileumweekend van CV De Keavers is het niet mogelijk om 
het oud papier te brengen naar de huidige locatie. 
Op 29-11 staat de oud papier container bij het Pelgrimshuis in Smakt op 

de parkeerplaats. 
 
!LET OP! Dit is een èènmalige wijziging en geld alleen voor 29-11 
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21 december 2025:  

De muziekgroep Louter treedt op 
in de Mariakapel  
 
Onder het motto 'zeg maar ja tegen het leven' is in 
2002 de muziekgroep Louter ontstaan in de Woon en Werkgemeenschap 
Bronlaak in Oploo. De muziekgroep is samengesteld uit een aantal 
enthousiaste muzikanten van Bronlaak, aangevuld met amateurmusici uit de 
regio. 
 
Het repertoire van Louter bestaat uit 
lichte klassieke muziek, evergreens, 
volksmuziek, en gelegenheidsmuziek 
zoals muziek voor kerst, of feestelijke 
muziek. 
 
Elke maandagavond repeteren de 
muzikanten van Louter met heel veel 
plezier en toewijding. Gedurende de afgelopen 23 jaar heeft Louter ongeveer 
honderd optredens en concerten gegeven. 
 
Op 21 december a.s. speelt Louter in de Mariakapel voor een relatief nieuw 
en kunstminnend publiek. Daarom is er een programma samengesteld dat 
een indirect antwoord probeert te geven op de vraag wie de muzikanten van 
Louter, zijn - en wat de muziek voor hen – en voor jullie – betekent.  
Dit optreden is vlak voor het kerstfeest en daarom worden er zeker een 
aantal kerstliederen gespeeld. En, als u wilt, mag u meezingen … daar hopen 
we op! 
 
De muzikanten van Louter zijn: Jeroen Aarts (gitaar), Anneke de Bot 
(blokfluit), Fiona Cazemier (viool), Nadja van der Linden (zang en percussie), 
Huub Meertens (gitaar en zang), Annie Rutten (blokfluit), Arnold Siebers 
(cello), Piet Siebers (mandoline).  

 
Louter versterkt de sfeer van Kerst. Komt u ook? 

 
De Mariakapel is open op 21 december 2025 om 15:00 uur.  
De aanvang van de voorstelling is om 15:30 uur 
Tickets: € 12,50  te bestellen via de website van de Mariakapel 
www.mariakapel.nl 
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Welkom Carla & Joey 
 

Op 3 juni 2024 kregen Carla (29) en Joey (27) de sleutel van hun nieuwe 

thuis aan de Horstenweg 22. Twee jonge wereldburgers die met open 

armen ontvangen worden in Holthees. 

 

Carla, groeide op in Barneveld, ging op zichzelf wonen in Amersfoort en 

kwam uiteindelijk in het kleine dorpje Stroe terecht. Joey, een echte 

Rotterdammer uit Rotterdam-Zuid met Surinaamse roots, voelt zich hier al 

snel thuis, net zoals inmiddels meerdere inwoners uit Holthees-Smakt die 

ook ooit uit die richting kwamen. 

 

Hun liefdesverhaal begon op Facebook Dating, en vanaf het eerste 

moment waren ze onafscheidelijk. Na een paar maanden besloten ze de 

proef op de som te nemen en gingen ze samen drie maanden reizen. Dat 

pakte zó goed uit dat samenwonen een vanzelfsprekende volgende stap 

werd. Eerst in Rotterdam, daarna in ’s-Gravenzande en uiteindelijk in het 

prachtige Holthees. 

 

Waarom Holthees? Omdat ze veel reizen, houden van vrijheid en niet 

gebonden zijn aan een specifieke plek. Toen ze het huis in Holthees 

binnenstapten, waren ze meteen verkocht. Inmiddels hebben ze fijne 

contacten in de buurt en Joey heeft zich al meerdere keren als 

mantelzorger ingezet in ons dorp. Tijdens het dorpsfeest leerden ze al 

veel mensen kennen en ze voelen zich erg welkom. 

 

Na het krijgen van de sleutel vertrokken ze vrijwel meteen weer op reis: 

Albanië, Marokko, Curaçao. In maart 2025 keerden ze terug in Nederland 

om hun leven hier verder vorm te geven. 

 

Joey werkt als storingsmonteur in 5 ploegen bij Aviko in Lomm. Carla 

werkt al jaren in de complexe zorg op het snijvlak van gehandicaptenzorg 

en de psychiatrie als begeleider en leidinggevende. Daarnaast is ze sinds 
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vorig jaar opgeleid tot holistisch healer en is het haar wens om dit in de 

toekomst verder te verweven in haar werk. De laatste tijd doet ze het 

echter even rustig aan, met een prachtige reden. 

In januari verwachten Carla en Joey hun eerste kindje. Het geslacht 

houden ze nog even geheim. 

 

Daarnaast is er nog een bijzonder gezinslid: Sam, hun hond die ze 

adopteerden op Curaçao. Hij zwierf daar naar schatting vijf maanden 

rond. Sam is nog erg angstig en moet wennen aan zijn nieuwe omgeving. 

Wandelen is nog spannend voor hem, maar stapje voor stapje durft hij 

meer. 

 

Als Carla niet nét aan het bevallen is, hopen Joey en zij nog even langs te 

komen bij de opening van MFC De Halt in Holthees. 

 

Carla en Joey, dank jullie wel voor jullie openheid en gastvrijheid.  

 

Groetjes, 

Sandra en Inge 

Namens het welkomstcomité 
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Welkom Sinterklaas en roetveeg Pieten 

in Holthees en Smakt 

 
Zondag 23 november het is bijna twee uur en jawel daar zijn ze waar alle 

kinderen uit Holthees en Smakt naar hebben uitgekeken de Sint en zijn 
Pieten zijn gearriveerd. Het 
kerkplein staat vol met 

kinderen mama’s papa’s, 
opa’s en oma’s en ons eigen 
muziekgezelschap die weer 

leuke sinterklaasliedjes ten 
gehore brengt. 
 
 

 
Toen iedereen een plekje in de kerk had gevonden werden Sinterklaas en 
zijn Pieten welkom geheten door de voorzitter van het Sinterklaas comité 

Aernout van Someren. Er werd door de kinderen gezongen, gedanst en er 
werd een lange polonaise gelopen met de Sint voorop. Dit terwijl de 
pieten flink wat snoepgoed uitdeelde ook aan de oudere onder ons. Na 

afloop mochten de kinderen allemaal bij de Sint op de foto, de Pieten 
reikte een snoepzak uit aan de kinderen. Iedereen ging weer met een 
tevreden gevoel naar huis. 

 
 
Het Sinterklaas comité wil iedereen 

bedanken voor de vrijwillige bijdrage. 
Hopelijk mogen we ook volgend jaar weer 
op jullie steun rekenen 

Allemaal een hele fijne en spannende tijd 
richting 5 december 
 

Groetjes  
 
het Sinterklaas comité. 
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Vervolg verhaal Wilbert van Rijen 
 

De camino: mijn beste cadeau. 
 

Ik zag na 40 jaar onderwijs binnen het voortgezet onderwijs enorm op 
tegen mijn pensionering. Ik wist dat ik veel waardevols zou gaan missen. 
Het feit dat je in het onderwijs iets mag betekenen in de ontwikkeling van 
jonge mensen was al die jaren voor mij een enorm cadeau. Niet alleen 

mijn biologie onderwijs was belangrijk, maar vooral het feit dat je als 
docent voorwaarden in je lessen kan scheppen om jonge mensen greep te 
laten krijgen op hun eigen leven, ze laten ontdekken wat hun sterke en 

zwakke kanten zijn, en ze in een heterogene groep leren om naar elkaar 
te luisteren en de verschillen te accepteren.  
 

Wanneer de leerlingen in mijn lokaal binnenkwamen kon ik aan de 
gezichten zien of iemand niet echt goed in zijn/haar vel zat. Die vroeg ik 
dan na school om langs te komen. Vaak was alleen maar luisteren naar 

hun verhaal al een hele opluchting. Ik moest nu een nieuwe invulling 
vinden. Naast het organiseren van de concerten in de Mariakapel waar 
ook mijn passie lag en wat ik ruim 13 jaar heb gedaan, kwam de camino 

als een dankbaar geschenk. Niet alleen ik heb dit in Holthees zo ervaren, 
maar ook Pius van Loon, Theo Steeghs en Guus en Marie-Louise Hulsken 
die allemaal vanuit Holthees deze tocht hebben gelopen, een tocht van 

gemiddeld 118 dagen.  
 
Sinds mijn pensionering loop ik ieder jaar met een oudcollega en vriend 

een camino naar Santiago steeds vanuit een andere plaats in Spanje. Ik 
leef er een heel jaar naar toe. Weg uit het stressvolle en hectische leven 
in Nederland. Terug mogen gaan in de tijd, het ontmoeten van mensen 

uit alle windstreken. Gesprekken tot diep in de nacht zonder elkaar echt te 
kennen. Je loopt de camino en dat betekent; verwantschap met al die 
andere pelgrimgangers want al die pelgrimgangers, hoe verschillend  ook, 

hebben één ding gemeen namelijk liefde voor de natuur, de stilte willen 
ervaren, de eenvoud, het lopen over paden die duizenden voor jou 
hebben gelopen, interesse in historie, de verrassing om mensen te 
ontmoeten waarmee je zonder kennis maken de diepste gesprekken hebt, 

weg uit een samenleving die steeds individualistischer wordt en ervaren 
dat je je eindelijk weer in een soort familiegevoel verbonden kan voelen.  
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We ontmoetten op de camino Portuguez, van Porto naar Santiago Boris, 
een Rus die in Duitsland bij de Volkswagen fabrieken ontwerper is. Hij 
heeft een vrouw en twee kinderen.  40 km voor Santiago eten we samen 
met Boris en 7 jonge vrouwen die zich bij ons aansluiten om ’s avonds 
samen te eten in een restaurant in Caldas del Reis. Tijdens het eten lopen 
de tranen bij Boris over zijn wangen. Ik vraag wat er is, en hij zegt; 
”overmorgen ga ik mijn nieuwe familie die ik tijdens de reis heb ontmoet 
verliezen. Ik heb een schat van een vrouw en twee lieve kinderen, maar 
echt gemist heb ik ze niet en dat komt omdat al die mensen die ik 
ontmoet heb mij in al die dagen zoveel gegeven hebben, en door al die 
mensen heb ik zoveel van mijzelf ontdekt ”.  
 
Inmiddels ben ik 12 camino’s naar Santiago verder, een verslaving. Ik 
voelde wanneer ik alleen liep nog intenser de verbinding met Wendy. Als 

we samen reizen ben ik trots op het feit dat ik dat met haar kan doen, 
door regen en wind met alle ontberingen die erbij horen. Als ik loop 
ervaar ik de rust en ruimte om na te denken, en ervaar ik de indruk die 

gesprekken onderweg mij op nieuwe ideeën en inzichten brengen. Ik 
ontdekte dat ik ook een etappe van 38 km dwars door de bergen aankon. 
Je ontdekt dat je heel gelukkig kan worden van het toevallige onderdak 

dat je wordt aangeboden bij stormachtig weer met slagregen.  
 
Hoe gelukkig je bent wanneer je na een lange dag in een kleine herberg 

aankomt waar mensen die je onderweg ontmoet hebt op je wachtten en 
al stokbrood met kazen hebben ingekocht om samen te eten, terwijl 
buiten onder een gitzwarte lucht het onweer losbarst. Het aankomen in 

Santiago geeft iedere keer weer een emotioneel gevoel, de euforie dat je 
het weer hebt gehaald, maar nog sterker de weemoed dat de tocht 
voorbij is. Het doel uiteindelijk is niet Santiago, maar het onderweg zijn.  
 

Wanneer er mensen zijn die benieuwd zijn hoe je per fiets of lopend zo’n 
tocht organiseert en waar je je op moet voorbereiden; ze zijn bij ons méér 
dan welkom om er over te praten.  

 
Bel dan: 06 16170433. Wilbert van Rijen.  
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 “credential die toegang geeft tot kloosters, refugio’s en albergues 
om te slapen” 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Compostela die je in Santiago ontvangt bij inlevering van de credencial 
met stempels. Voor katholieken betekent de compostela ook dat God je al 
jouw zonden vergeeft. 
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Update MFC de Halt 

 
Onze schilders-vrijwilligers gaan hard maar ook in het “onzichtbare” werk 
leidingen, kabels, luchtverversing etc. gaat veel tijd inzitten. 

De feestzaal wordt al gebruikt als kantine dus stap voor stap werken we 
naar een oplevering toe. Hieronder een kleine foto impressie. 
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Voorstel nieuwe voorpagina Krentje, 

 
Uit een poll op WhatsApp zijn veel reacties binnengekomen op ons 
voorstel om een nieuwe voorpagina te maken van het Krentje. 

Ook zijn er reacties gekomen moet dit nu, dit is toch ons Krentje dat we al 
sinds 1986 kennen en ontworpen is door wijlen Rien Evers. 
Kijk goed naar de ontwerpen ze zijn allemaal genummerd welke vind jij 

het mooiste? Laat het ons weten via de heuvel_henk@hotmail.com alvast 
bedank voor jullie deelname.  
 

De Redactie  
 

            4         1 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 3      2     

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:heuvel_henk@hotmail.com
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Nieuwbouw aan de Horstenweg 

verloopt voorspoedig 
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Uitslagen afgelopen weken 
 
Uitslagen afgelopen weken: 
Zondag 16 november 2025 

VV Holthees-Smakt  -Vitesse’08   1-3 
Zondag 23 november 2025 
SVS    -VV Holthees-Smakt   4-1 
 

Programma komende weken: 
Dinsdag 2 december 2025 
VV Holthees-Smakt   VR1-DSV VR1   20:00 uur 

Donderdag 4 december 2025 
VV Holthees-Smakt  -Merselo   20:00 uur 
Zondag 7 december 2025 

Lottum/GFC’33  -VV Holthees-Smakt  13:00 uur 
Merselo 2   -V Holthees-Smakt 2  11:00 uur 
Zondag 14 december 2025 

VV Holthees-Smakt 2  -Exellent 4   11:00 uur 
Volharding VR2  -VV Holthees-Smakt VR1 09:45 uur 
 

 
 

Kerstmarkt Villa St. Jozef 
 
Zaterdag 13 december is er weer Kerstmarkt bij Villa St. Jozef. 
 

U bent van harte welkom van 10.30 tot 16.30 uur. 
 
Met vriendelijke groet 

 
Tiny van de Laar  
en Ankie Coppus 

 
Activiteiten Villa St. Jozef 
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KERKBERICTEN 
van de Parochies : St. Jozef Smakt  

en O.L.Vr. van Zeven Smarten Holthees.  
 
 
Zondag 30 november, 1ste zondag Advent 
11.00 Eucharistieviering 
Intentie: overleden ouders Droesen-Marcellis 
Lectrice: Riek Hendriks 
 
Woensdag 3 december 
09.30 u. Eucharistieviering in de St Jozef kapel 
Intentie: voor de weldoeners van de St Jozef kapel en vereerders van St Jozef 
 
Zondag 7 december, 2e zondag Advent 
11.00 Eucharistieviering 
Intentie Grad van de Winkel en overleden familie, Sel van de Winkel en 
overleden familie van de Winkel-van Dijck 
Lectrice: Olga van der Meer  
 
Woensdag 10 december,  
09.30 u. Eucharistieviering in de St Jozef kapel 
Intentie: voor de weldoeners van de St Jozef kapel en vereerders van St Jozef 
 
Zondag 14 december, 3e zondag Advent 
11.00 Eucharistieviering 
Intentie Maria van de Winkel-van Kempen en Nel van de Winkel-Vissers 
Lectrice: Elly van Dijck 
 
Maandag 15 december 
10.00-16.00 u Programma Eucharistic Flame in de St Jozefkerk 
 
Woensdag 17 december 
09.30 u. Eucharistieviering in de St Jozef kapel 
Intentie: voor de weldoeners van de St Jozef kapel en vereerders van St Jozef 
 
Misintenties: Leo van Dijck 0478-636248 
 
Voor doop, rouw of trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij  
Dekenaat Venray 0478-550740 
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Woordje van de deken – louter liefde 
 
Jezus aan het kruis. Omdat wij Hem niet konden verdragen. De mens was 
bedoeld om onder Gods zegen te leven - God had hem daartoe alles 

meegegeven, hart en hersens – maar de mens wilde het wel eens zonder 
God proberen. Zelf voor God spelen. Ging mis. Jezus kwam om het weer 
goed te maken met God, maar wij wilden er niet van weten. Men stopte 
de oren toe, legde Hem het zwijgen op en sloeg Hem aan het kruis. 

 
Hoe kijkt Hij naar mij vanaf dat kruis? Hij kijkt met niets dan louter liefde. 
Geen verwijt, maar geduld. Totdat alles is volbracht en de dood als 

uitwerking van onze godsaspiraties wijkt voor nieuw leven. 
 
Overheid, soldaten en ramptoeristen vergapen zich aan Jezus’ kruis en 

spotten. Jezus zwijgt. Maar als de ‘goede moordenaar’ vraagt ‘Vergeet mij 
niet, Heer!’ krijgt die te horen dat hij voortaan bij Jezus mag blijven, 
paradijselijk. 

 
Man, wat een geloof! God kent ons door en door, weet van onze 
onnozelheden en klein-menselijkheden en toch houdt Hij van ons. 

Onherroepelijk en onnoembaar. Waar vind je zoiets? 
 
Boeddha was prins, Abraham sjeik, Mozes uit het hof van Farao, 

Mohammed krijgsheer, Calvijn wetgever, huidige koningshuizen slepen 
zich van schandaal naar schandaal, presidenten wereldwijd wanen zichzelf 
God: wij houden het bij Jezus, Koning van liefde, vrede, verzoening. 

 
Deken Ed Smeets 
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Inlever en uitgave data ’t Krèntje  
Smakt-Holthees in 2026 

 
Nr. Inleverdatum     Verschijningsdatum 

  
1  4 jan.      9 jan.  
 

2 18 jan.      23 jan. (na 2 weken) 
 

3 1 febr.      6 febr. (na 2 weken) 
 

4 22 febr.     27 febr. 
 

5 22 mrt.     27 mrt. (na 4 weken) 

   
6 12 apr.      17 apr.  
  

7 3 mei      8 mei  
 

8 31 mei      5 juni (na 4 weken) 
 

9 21 juni      26 juni  
 

10 12 juli `     17 juli  
 

11 9 aug.      14 aug. (na 4 weken) 
 

12 30 aug.     4 sept.  
 

13 20 sept.     25 sept.  
 

14 4 okt.      9 okt. (na 2 weken)  
 

15 25 okt.      30 okt.  
 

16 8 nov.      13 nov. (na 2 weken) 
 

17 22 nov.     27 nov. (na 2 weken) 
 

18. 13 dec.     18 dec.  
 

E-mail: krentje@smakt-holthees.nl  

mailto:krentje@smakt-holthees.nl
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Advertentie 
 

KERSTBOMEN 
KERSTBOMEN 
KERSTBOMEN 

o.a.Mooie grotere 
Nordmann bomen 

verder alle soorten en 

maten 
al ruim 50 jaar 

 
Kerstboomkwekerij  

Hay Jeuken 

Stationswewg 66, 
Venray, 0623314428 

Verkoop vanaf 29 november 
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\Advertenties 
 

Koudenhoek 2, 5824 AH, 
Holthees 
www.vdbrandfysio.nl 
info@vdbrandfysio.nl 
06-37341925 

 

 
 
 
Fysiotherapie, personal training en osteopathie (in opleiding) 
“Persoonlijke zorg, op maat gemaakt – Fysiotherapie met extra aandacht! 

 
 
 
 

 
 

      Hier kan Uw advertentie 
      staan 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.vdbrandfysio.nl/
mailto:info@vdbrandfysio.nl
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Computerproblemen? 
PCINSTAL 
Uw adres voor: 
 

 

 
 

 

           hardware & software 

           complete systemen 

           installatie en reparatie; 

           virus, trojan en spyware verwijdering;  

           aanleg internet 

Marian ten Holder 

Klaproos 4 

5803 HC Venray 

pcinstal@planet.nl 

0478 589 868 

06 481 934 95 
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Steenstraat 70  5831JH  Boxmeer  0485-762749  www.kr8worq.n 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 
 

  
 
 
 

 

       

http://www.kr8worq.n/
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Aanvullingen telefoongidsje Holthees – Smakt 
 

Dongen van, Max en Anita      Kapelstraat 10         Max    06-30218903 
                Anita    06-23678277 
Koopmans Geert      Eikhofweg 14                     06-30505329 

Schoofs Pauli          Eikhofweg 14                     06-16176923 
Secretariaat Mariakapel          Kapelstraat 22            06-40620153 
Thielen, Antonie            Maasheseweg 84a              06-55920996  

Thielen, Marij     Maasheseweg 84a              06-51700242 
 

 

Welkomstgroep: 
Zij verwelkomen de inwoners. 

De contactpersoon is Leo van Dijck. 

 
Leo van Dijck mailadres: lgmvandijck@gmail.com 

Tel: 0478-636779  

of 06-18672393 
 
 

Oproep van Groep Welkom: 
 

WIJZIGINGEN (bestuur/nieuwe bedrijven etc.) VOOR IN ONS  
WELKOMSTBOEKJE DOORGEVEN AAN: 

publicaties@smakt-holthees.nl 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

mailto:publicaties@smakt-holthees.nl
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Kleurplaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


