
Oprichting CV de “Keavers” 
 

De dorpjes Smakt en Holthees kreeg in 1955 bezoek van Pieëlhaas.  

Prins Henk dun Urste (Smits) (beroep ijzerwarenhandelaar) Vorst Karel Wijnen 

en de raad van elf uit Venray. 

Dit gebeurde allemaal in de zaal van koster Jos Nellen. 

Dit omdat de vorst van Venray Karel Wijnen bij koster Jos Nellen levensmiddelen bezorgende om deze te 

verkopen in zijn winkel. 

Karel Wijnen sprak met koster Jos Nellen af om met de prins van de Pieëlhaas een bezoek te brengen aan 

Smakt en Holthees. 

Om het een en ander te regelen nam koster Jos Nellen, meester Wijnhoven in de armen om de delegatie uit 

Venray te verwelkomen en het een en ander te vertellen over Smakt en Holthees. 

Dit bezoek werd ieder jaar carnavalszondag een traditie. 

In 1956 Prins Sraar dun Urste (Cup) (beroep Inkoper) 1957 prins Karel dun Urste (Thomassen) (beroep 

Textielhandelaar). 

Meester Wijnhoven zijn taak, het toespreken van en naar de prins en raad van elf, tot 1957 als meester 

Wijnhoven zich bedankt als spreker. 

Ook in 1958 komt de Pieëlhaas uit Venray weer naar Smakt en Holthees prins Piet dun Urste 

(Muis) (beroep ambtenaar provincie ouderenzorg) vorst Karel Wijnen en de raad van elf maar meester 

Wijnhoven zou niet meer spreken en daar Jos Nellen en zijn zonen dit niet graag deden werd meester 

Wijnhoven weer in de armen genomen. 

Meester Wijnhoven zei toen dat hij misschien wel iemand wist die zijn taak over wilde nemen. 

Na een gesprek tussen Karel Wijnen, meester Wijnhoven en koster Jos Nellen gingen die met zijn drieën bij 

Harrie Wijenberg op bezoek. 

Het was in september 1957 toen Harrie Wijenberg de beslissing nam met dien verstande dat meester 

Wijnhoven en Vorst Karel voor mij (oom Karel) bij mij op bezoek kwamen om de eerste avond van carnaval 

1958 goed te doen slagen. 

Eerst had ik (Harrie Wijenberg) er wel schrik voor om de hoge heren uit Venray toe te spreken meester 

Wijnhoven heeft mij hier goed in onder steunt en alles verliep voorspoedig. 

Op deze avond toen de Pieëlhaze weg waren en wij mensen van Smakt en Holthees nog na- buurten bij 

koster Jos Nellen, kwam het idee om zelf een CV vereniging op te richten in 1959. 

In het oprichtingsjaar 1959 kreeg Smakt en Holthees geen bezoek uit het Pieëlhaze land.  

Een conflict tussen de kasteleins was hier van de oorzaak. 

In 1960 het eerste jaar dat de CV zich actief inzette voor beide dorpjes Smakt en Holthees. 

Op een druk bezochte vergadering in zaal Beatrix werd onder leiding van Jo Rongen gesproken over 

carnaval en er werd een bestuur samengesteld. 

 

Het eerste bestuur 
 

1959 het eerste bestuur van CV de “Keavers” was en feit en zag er volgt uit, 

Voorzitter  Jo Rongen 

Secretariaat  Vic Kersten 

Bestuursleden  Jan Logtens 

   Sjaak Jansen 

   Antoon Derkx 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Hofkapel 
 

In 1960 werd op zondag en dinsdag carnaval gevierd met muziek van een eigen hofkapel. 

De hofkapel bestond uit de volgende personen, 

H. Lensen  Vliegenberg 

T. Wijenberg  de Mulder 

Fr. Linsen  de Knol 

Th. Bonants  Teutendek 
 

Eerste financiële inkomsten 

 

In 1960 wordt er door het bestuur naar een oplossing gezocht om aan geld te komen.  

De keuze viel op een oud-ijzer actie. 

Het oud-ijzer werd gedumpt achter de molen bij Toon Wijenberg. 

Vic Kersten en Jan Logtens zouden het ijzer aan de hoogst biedende verkopen. 

De opbrengst in 1960 was 630 gulden voor die tijd een mooi bedrag. 

Van de opbrengst worden de eerste kostuums gekocht. 

De kostuums werden gekocht bij Thuyls in Blerick. 

De eerste prins in 1962 wordt Prins Harrie dun urste (Wijenberg) 

De Prins, raad van elf konden zich tonen in hun nieuwe kostuums. 

Ook werd in 1962 de eerste optocht gehouden met Prins Harrie dun Urste (Wijenberg) en Vorst Jaap 

(Bonants) en de raad van elf. 

De oud-ijzer actie wordt tot op heden gehouden, enkele jaren later is er ook nog een rommelmarkt bij 

gekomen deze is helaas ter ziele gegaan te meer de CV op een gegeven moment meer geld naar de stort 

moest brengen dan dat de rommelmarkt aan inkomsten opbracht. 
 

Boerenbruiloft 
 

In 1961 werd de boerenbruiloft gehouden en het bestuur werd uitgebreid met Nel van Dijck, Bets Nellen, 

Mien Coppes en An Coppes 

In de begin jaren werden verenigingen gevraagd om voor een boerenbruidspaar te zorgen. 

De dames zochten een onecht paar te weten Nel van Dijck en Piet Logtens het eerste boerenbruidspaar. 

De huwelijk voltrekking vond plaats in het café van Antoon Bonants, met een speech aan het bruidspaar 

door Harrie Wijenberg, werd het boerenbruidspaar in de onecht verbonden. 

Hier aan vooraf zijn Mr. Wijnhoven, Karel Wijnen en Harrie Wijenberg wel vijf keer bij elkaar geweest 

alvorens men vond dat het zo goed was. 

Pas 20 jaar later, het is inmiddels 1981 is er voor het eerst weer een boerenbruiloft. 

Dit keer zijn de gelukkigen Gerry Coppus en May Koenen die zich in het onecht verbinden. 

Verenigingen hadden op een gegeven moment moeite om boerenbruidsparen bij elkaar te krijgen binnen hun 

eigen gelederen. 

CV heeft deze taak op zich genomen en hier een BB commissie voor in het leven geroepen. 

De boerenbruiloft is tot vandaag de dag nog steeds een goed lopende activiteit binnen de 

carnavalsvereniging.  
 

Twee keer prins in 1966 en 1967 werd Prins Theo dun Urste (Koopmans) 
 

De CV mocht op een gegeven moment om wat voor rede niet meer binnen bij café - zaal Bonants in 

Holthees. 

Snel moest er een ander locatie gevonden worden, het bestuur kwam bij Jeu Custers terecht in de Smakt. 

In die tijd ging alles iets anders een prins moest nog gevraagd worden, maar door alle omstandigheden had 

de CV geen tijd meer om een nieuwe prins te zoeken.  

Daarom werd Theo nog maar een keer gevraagd om prins van de “Keavers” te worden dit heeft hij tot grote 

tevredenheid volbracht en iedereen die Theo kende zal dit beamen. 
 

 

 

 



De Schéve Schūūvers        
 

1970 Voorzitter Miel Kallen gaat zich inzetten voor het oprichten van een hofkapel. 

Miel Kallen gaat op zoek en vind uiteindelijk voldoende mensen om een hofkapel samen te stellen. 

De Schéve Schūūvers zijn geboren de samenstelling in 1970 is als volgt, 

Frans Koopmans Bariton  Jos Gooren  Kleine Trom 

Gerard de Groot Grote Trom  Peter Derks  Bariton 

Jos Bonants  Bugel   Geert Koenen  Trompet 

Gerry Koppus  Trompet  Miel Kallen  Bugel 

Gerrit Bonants Bugel   …. 
 

1971 Het geboortejaar van ‘t Eikebledje 
 

De naam van het Eikenbledje is als volgt tot stand gekomen. 

In die tijd (het was toevallig ook nog de maand mei) zaten op een eikenhaag langs het pad dicht bij de 

boerderijen van de families Koopmans en Boekhold nog al wat meikevers. 

De link naar de kevers en eikenblaadje is dan snel gemaakt.  

Jo van Veghel en Harrie Wijenberg hebben het eerste eikebledje samengesteld en in elkaar geniet de eerste 

uitgave bestond uit vijf A vier blaadjes. 

Prins Antoon dun Urste (van Dijck) mocht het eerste eikebledje in ontvangst nemen. 

In de loop der jaren is t’eikebledje nog al eens veranderd zeker met de opkomst van het digitaal tijdperk zijn 

de mogelijkheden ongekend. 

Daarom verdiend het veel respect voor de mensen van het eerste uur, zij knipten en plakten dat het een 

levenslust was om er ieder jaar weer een nog mooier eikebledje van te maken. 
 

Activiteiten door de jaren heen 
 

Dat de carnavalsvereniging niet stil heeft gezeten in al die jaren is bekend, 

Er zijn diverse activiteiten georganiseerd zoals liedjesavonden, het was mooi om mensen samen te zien 

oefenen met of zonder joekskapel soms een beetje vals, maar ook heel professioneel dat hoorde er ook bij. 

Joekskapelen festival, uit diverse dorpen bij elkaar gekomen in onze blauwe Druuf samen muziek maken tot 

het dak eraf ging. 

Krumelkesbal voor de jeugd van Holthees –Smakt tot vandaag de dag zeer goed bezocht. 

Schoolcarnaval voor en door de jeugd van basisschool helemaal in eigen stijl hier wordt door de schooljeugd 

de prins, vorst, nar en de raad van elf gekozen. 

Er worden stukje in elkaar gezet acts geoefend om zo goed mogelijk voor de dag te komen op hun eigen 

zittingsmiddag in de blauwe Druuf. 

Helaas zijn er diverse activiteiten in de loop der jaren uit het programma verdwenen. 

Een ander tijdperk diende zich aan van druk, druk, druk, de vierentwintiguurs economie deed langzaam zijn 

intrede, ook de carnavalsvereniging ontkwam hier niet aan en moest actief en creatief zijn om mensen 

enthousiast te maken en te behouden voor de vereniging. 
 

 

1984 Het monumentje van CV de “Keavers” 
 

Uitleg van dit monumentje is als volgt, 
 

De Nar: Symbool van vrolijkheid, zotheid en levenslust. 

In zijn handen houdt hij een cartouche ( Egyptisch naamschild ) 

met daarop het teken van de carnavalsvereniging de ”Keavers”. 

De Kever: Scarabee is het symbool van eeuwig leven. 
 

Het monumentje is op carnavals maandag 1984 onthuld door Prins Frans dun Urste (Bonants). 

Plaats van het monumentje: In café Bonants is in 1959 CV de “Keavers” opgericht, de grond waar nu het 

monumentje staat behoorde toen tot de boerderij van familie Bonants vandaar de gekozen plaats 

Op voordracht van Harrie Wijenberg goed gekeurd door de leden van CV de “Keavers” in mei 1984. 

Het monumentje is ontworpen en gemaakt door onze dorpsgenoot Rien Evers † 
 



Vorsten CV de “Keavers” 
 

1962   Vorst Jaap  ( Bonants ) † 

1963   Vorst Harrie  ( Wijenberg ) 

1964   Vorst Martien  ( Smits ) † 

1965 - 1984  Vorst Harrie  ( Wijenberg ) 

1985 - 1999  Vorst Peter  ( Deenen ) 

2000 – 2012  Vorst Rob  ( Poels ) 

2013 -  heden  Vorst Steef  ( Janssen) 
 

Groot Vorsten CV de “Keavers” 
 

   Vorst Harrie  (Wijenberg) † 

   Vorst Peter  (Deenen) 

   Vorst Rob  (Poels) 
 

Voorzitters CV de “Keavers” 
 

1959 - 1961  Jo Rongen † 

1962 - 1978  Miel Kallen † 

1979 - 1999  Nico van Tilburg 

2000 - 2008  Pieter Jeuken 

2009 - 2015  Henk van den Heuvel 

2015 – 2021  Rob Coppus 

2021 – Heden  Thijs Peeters 
 

Erevoorzitter CV de “Keavers” 
 

Nico van Tilburg 
 

Ereleden CV de “Keavers” 
 

Emiel Kallen †   Sjaak Janssen 

Antoon Derks †   Eric Janssen 

Harrie Wijenberg †   Rob Coppus 

Herman Janssen †   Rob Poels 

Theo Koopmans †   Pieter Jeuken 

Nico van Tilburg   Larry Heijl 

Christine van Tilburg   Rene Vloet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Gouden Keaver 

 

Al vaker is er binnen de Carnavalsvereniging de “Keavers” gesproken over een onderscheiding voor 

dorpsgenoten hij / zij die zich op enigerlei wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor 

onze gemeenschap. 

De carnavalsvereniging wilde echter deze beslissing niet alleen dragen maar vond 

dat alle verenigingen hier een bijdrage in konden leveren en hun kandidaten 

konden doorgeven voor deze nominatie. 

Dit alles is in een verenigingen bijeenkomst voorgelegd aan de besturen van alle 

verenigingen binnen onze dorpsgemeenschap. 

Verenigingen konden een dorpsgenoot voordragen, en een commissie zou uiteindelijk de voordracht toetsen 

en goedkeuren. 

Tijdens de traditionele carnavals mis op zaterdag voorafgaande aan de receptie van de nieuwe Prins zal deze 

worden uitgereikt. 
 

De dragers van de Gouden Keaver 
 

2015 Pius van Loon    

2017 Jeanne Jansen 

2019 Jeu Janssen 

2023 Wim van Kempen 
 

Liedje van Smakt – Holthees 
 

Smakt – Holthus is ons dûrpke … 
 

Refrein: 
 

Smakt-Holthus is ons dûrpke, ’n dûrpke klein mar fijn, 

Ut is dur hiël goed woëne, ut kan er gezellig zijn. 

Dur woëne nie veul meense, mar ’t is dur wel dikke mik, 

En wat ze zich allemaol weense, is vriendschap en hiël veul schik. 

 

Refrein: 

 

Ons dûrpke is Holtus, ân dun Brabantse kant, 

Ons dûrpke is Smakt, ien ut Limburgse land. 

Op dit moije plekske – dor huure wej thuus, 

Van de Kalden Hoek ien Holtus, tot ien Smakt op dun Buus 

 

Refrein: 

 

Of gej hier bint geboare, of komde hier nej, 

Ut makt toch niks uut, iederieën huurt dur bej. 

Ut is hier wel klén – mar dur is veul te doën, 

Wej doen alles same, det is hiel gewoën. 

 

Referein: 

 

Tusse velde en bos, dor stut hier ons huus, 

Ons dûrpke ân ut spoor, dor vuule wej ons thuus. 

Wej goan hand ien hand – same groët en klèn, 

Ien lief en ien liëd, want wej huure bej-en. 

 

Refrein: 2x 
 

Tekst en Melodie  Emiel Kallen † 
 

Bron: Harrie Wijenberg † 

Bron: CV de Pieëlhaas Venray 


